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Tips omgaan met rouwende grootouders
Heeft u in uw omgeving te maken met verdriet om een overleden kind? Dan hangen daar altijd verdrietige grootouders aan. In mijn optiek is het: kind van jouw kind = jouw kind.                Grootouders lijden dubbel verdriet. Naast het verdriet van het verlies van hun kleinkind, moeten ze ook hun kind ondragelijk zien lijden. Wat kan je wel of niet doen en wat kan je wel of niet zeggen. Niet gek genoeg is het niet veel anders dan bij rouwende ouders.

	

	Wat wel te doen

	

	
	luisteren  
Luisteren naar wat er in de grootouder  omgaat. Luisteren zonder invullingen , en zonder voorbeeld te geven van eigen ervaringen. Al wordt het 3 x verteld, het uiten van je verdriet en je gehoord voelen hierin is super belangrijk. Elke verhaal is uniek, geen 1 is te vergelijken.
	
	
	vragen of er behoefte is om iets te ondernemen
Het is onmogelijk om je in deze situatie te verplaatsen, zelfs met een op het oog lijkende zelfde situatie. Vraag daarom of er behoefte is om er op uit te gaan. Ik ben op 1 dag zowel naar een herdenkingsbijeenkomst als naar een museumnacht geweest. Dat was een heel groot contrast maar heeft mij heel goed gedaan. 

	
	Vragen hoe het vandaag gaat  
Net als ouders hebben grootouders ook vaak schommelingen in hun gevoelens. Soms heb je goeie dagen, en soms minder goede dagen, en dit kan per uur zonder enige aanleiding veranderen. Dan overvalt verdriet je gewoon.
	
	
	noem de naam 
Niet omdat het kind er lijfelijk niet is leeft het niet. Sterven is verhuizen van deze wereld naar de harten van diegenen die van je houden. Vergeten zullen we nooit, dus blijf hem/haar benoemen want in ons hart leven ze voort.

	
	vragen hoe het met je kind gaat
Het kleinkind wordt nu vertegenwoordigd door het kind, de ouder. Die gaat door een vreselijke tijd, geef hier ook woorden aan want hier ligt ook een groot deel van het verdriet, en het uiten ervan lucht op.
	
	
	af en toe iets laten horen 
In het begin kreeg ik veel berichten, kaartjes en bloemen. Na verloop van tijd wordt dit natuurlijk iets minder. Af  en toe een hartje appen zegt meer dan 1000 woorden.

	
	een lieve daad verrichten
Alles wordt gewaardeerd. Al is het een krantenknipsel over het onderwerp. Zo weet je dat er aan je situatie wordt gedacht. Maar een pan soep, een zak snoep, een doosje chocolaatjes. Elke vorm van toenadering hoe klein ook wordt groots gewaardeerd en nooit vergeten.
	
	
	geboorte & sterftedatum noteren 
Dit blijven dagen waar je het hele jaar tegenop ziet. Stuur op deze dagen een warme groet. Alles helpt en geeft een warm gevoel. Behalve deze dagen zijn er meerdere dagen “bijzonder” maar daar zit vaak een persoonlijk verhaal achter die men niet kan weten.





	

	Wat niet te doen

	

	
	zeggen dat alles een reden heeft
Geen enkel reden rechtvaardig dit immens gevoel van pijn en verdriet. Er is hier geen enkele acceptabele reden voor. De enige die hier recht van spreken heeft is de ouder die het moeilijkst denkbaar besluit neemt zijn kind los te laten uit liefde. 
	
	
	zeggen dat je nog meer kinderen hebt dus vast nog wel een keer oma / opa wordt
Dan stap je over het verdriet heen van dit specifiek kindje. Hoe jong of zwak het ook was, voor ons blijven het volmaakte mensjes die onze hart met liefde hebben gevuld vanaf het moment dat bekend is dat ze bestaan. 

	
	zeggen dat het beter voor het kind is 
Niemand behalve de ouders hebben het recht dit uit te spreken. Misschien hadden zij het wel over om hun leven te wijden aan een gehandicapt kind bijvoorbeeld. 
	
	
	zeggen dat je het een plek moet geven
Dit overkomt je en neem je de rest van je leven met je mee. Waar je ook naartoe gaat en wat je ook doet, al heb je de grootste lol er zit altijd een donkere randje omheen. Je geeft het geen plek, je leert met de leegte en het verdriet te leven. 

	
	nooit en te nimmer kan je een ex mama of ex oma / opa zijn
Al is het kindje zelfs nooit lijfelijk aanwezig geweest voor de buitenwereld, het heeft geleefd, al is het alleen in de baarmoeder. Dan ben je namelijk al mama of oma. Dit kan nooit teruggedraaid worden of voorbij gaan.
	
	
	vergelijkingen met anderen maken
Elk geval is apart, elke situatie is uniek. Elke band met je kind is anders. Een ieder heeft zijn eigen verleden/heden met zijn kind wat voor verbinding of afstand tot elkaar kan zorgen. Dit maakt dat niemand kan invullen hoe het voor de ander moet zijn.


	
	het verdriet gaat nooit over
Dus als je als grootouder na 10 jaar aangeeft verdrietig te zijn, is er een grote kans dat het om het kindje gaat die niet meer lijfelijk bij ons is. Pin hier geen tijdslimiet aan. 
	
	
	buitensluiten van nieuws
Dat het bij jouw kind is misgegaan wilt absoluut niet zeggen dat je het een ander niet gunt. Dus als je zelf oma/opa wordt schroom niet om het mee te delen, dan wel op een liefdevolle ingetogen manier afwachtend op de reactie van de ontvanger.


	
	mensen met verdriet vermijden
Hoe moeilijk ook, al weet je de juiste woorden niet, zeg dan liever dat je niet weet wat je zeggen moet dan dat je iemand in rouw ontwijkt. We snappen dat dit een gevoel is dat je moet hebben meegemaakt om te weten hoe het voelt.

	
	
	nooit invullen voor de ander
Rouwen kost veel energie, men raakt uitgeput. Energie om tegen een ander in te gaan heb je dan niet. Onthoud dan ANNA (Altijd Navragen Nooit Aannemen) en NIVEA (Nooit Invullen Voor Een Ander), dat kan een hoop ergernis besparen.








Geen kind is zo aanwezig
Als het kind dat word gemist.

Prof. Dr.em. Manu Keirse 
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